
Joop Kamsteeg  
 
 
Johannes Kamsteeg is geboren op 11 mei 1922 in Papendrecht. Hij was de 
oudste zoon van een gezin met 3 kinderen (zus Jenny, broer Wim). 
Opgegroeid in Dordrecht, waar hij na de lagere school de LTS gedaan heeft. 
Vervolgens is hij gaan werken bij Fokker in Dordrecht. 
 
Gedurende de oorlogsjaren heeft hij regelmatig ondergedoken gezeten om te 
voorkomen dat hij in Duitsland te werk werd gesteld in de wapenfabrieken. 
Aan het begin van de oorlog heeft hij zijn toekomstige vrouw Adriana Geertje 
de Baat (geboren 5 april 1921) leren kennen en ondanks alle ellende in die 
jaren konden ze toch bijna elk jaar met een vriendengroep een weekje ergens 
in Nederland op vakantie. 
 
Op 10 augustus 1949 is Joop getrouwd met Geertje in Dordrecht, alwaar ze 
ook zijn gaan wonen, op Blauwhoofd’s Poort. 
 
Begin jaren 1950 kochten Joop’s ouders een motorboot Zwalker waarmee heel 
veel tochtjes gemaakt werden met de familie in het weekend en tijdens de 
vakanties. 
 
Joop heeft begin jaren1950 een avondopleiding voor leraar technisch onderwijs 
gevolgd, waar hij de onderwijs aktes machine bankwerken en lassen heeft 
behaald.  
Joop is begonnen als leerkracht op de LTS in Utrecht die onderdeel was van de 
Kromhout Kazerne en daarna op de Ambachtsschool in Woerden. 
 
Op 26 juli 1954 is hun zoon Gijsbert Johannes (Bert) in Dordrecht geboren. 
In 1955 zijn ze verhuisd naar Woerden waar op 20 augustus 1956 hun dochter 
Johanna Adriana (Hannie) is geboren. 
 
Joop kwam in contact met een organisatie voor ontwikkelingswerk in Utrecht, 
waar er vraag was voor leerkrachten technisch onderwijs op Aruba. 
Het avontuur en de uitdaging trok hem erg aan, zeker ook omdat het leven en 
het toekomstperspectief in de naoorlogse jaren in Nederland nog steeds niet 
erg rooskleurig was.  
Op 5 april 1959 vertrok hij met zijn gezin met de MS Prins der Nederlanden 
naar Aruba waar hij op de ATS (Arubaanse Technische School), later John F 
Kennedy school, als leraar machine bankwerken en lassen heeft gewerkt, voor 
de LTS, UTS - MTS tot aan zijn uitgesteld pensioen medio 1975. 
Vele honderden leerlingen zijn bij hem opgeleid om later te gaan werken in de 
LAGO, de WEB, maar ook bij GEBE St Maarten of WEB Bonaire. 
De jongens hadden hem de bijnaam gegeven ‘chipmouth’. 
 
De eerste paar jaar heeft hij in de Willemstraat 2a gewoond. In 1961 heeft hij 
in zelfbouw, want toen heel normaal was, met de hulp van andere leraren en 
vrienden een huis gebouwd in de Zepp Lampestraat 7 waar we vanaf 1962 
gewoond hebben. 
 



Er werden vele tochtjes over het eiland gereden en regelmatig in het weekend 
picknicks/BBQ’s bij Boca Druif/Boca Prins met vrienden gehouden. 
Wanneer er een mariniersschip aanmeerde op Aruba werden er matrozen 
uitgenodigd om mee te gaan voor een tochtje over het eiland zodat ze ook iets 
van ons mooie eiland zagen. 
Het carnaval trok hem erg aan, hij was ook de mentor achter de overdekte 
carnavalswagen voor de John F. Kennedy steelorchestra. 
 
Na Joop’s terugkeer naar Nederland mid-1975 heeft hij nog 5 jaar op een 
technische school voor moeilijk opvoedbare kinderen in ’s Gravenhage 
gewerkt. 
 
In 1977 hebben Joop en Geertje een huis in Denia Spanje gekocht, waar Joop 
na het overlijden van zijn vrouw (30 april 1983) is gaan wonen. 
 
In 1987 is Joop met zijn toenmalige partner Lies Verduyn weer teruggegaan 
naar Aruba, waar ze toen een huis in Paradera hebben gekocht, omdat het 
klimaat daar prettiger was dan in Spanje en ook omdat zijn zoon en kleinzoon 
op Aruba woonde.  
 
In 1992 zijn ze toch weer teruggegaan naar Nederland, eerst in Barendrecht 
gewoond, maar helaas stierf zijn partner al heel snel (1993). Joop heeft in 
1994 een appartement in Rotterdam gekocht.  
Hij wisselde dit adres de laatste 10 jaren om de 3 maanden af met Turkije. 
Aruba bleef echter trekken en hij kwam dan ook graag een aantal weken per 
jaar, in bijzonder tijdens carnaval naar Aruba op vakantie.  
Op 22 jan 2015, net terug uit Turkije is hij in Rotterdam, thuis, overleden. 
 
 
 
  
 


